
Visie
De Wegwijzer: Samen zicht op jouw weg!

Wij willen je weg niet bepalen, maar gaan samen met jou op zoek naar jouw weg. Samen met God begeleiden we
ieder kind op zijn eigen weg. Onze speerpunten hierbij zijn:

- God heeft zicht op jouw weg;
- Oog voor ieder kind op de weg;
- Wij hebben zicht op jouw weg;
- Ieder kind heeft zicht op zijn weg.

Toelichting
Onze school
De Wegwijzer is een school met een christelijke identiteit, vanuit onze christelijke identiteit zijn de normen en
waarden essentieel om kinderen te leren respect te hebben voor elk individu. De school is een oefenplaats voor een
goede samenleving waarbij leerkracht, ouders, kind & leerstof met elkaar verbonden zijn. Ons onderwijs is gericht op
een brede ontwikkeling van het kind in verbinding met anderen en de wereld om hen heen. Het opdoen van kennis,
oefenen van vaardigheden en het verkrijgen van inzicht op een uitdagende manier. Nieuwe dingen proberen, risico’s
durven nemen en gebruikmaken van je talenten.

Elk kind doet er toe
Om goed onderwijs te kunnen geven, is het van belang om te weten wat de onderwijsvraag van de kinderen is. Wij
streven ernaar om oog voor ieder kind te hebben. We houden rekening met ieder zijn onderwijsbehoeften en we
geven de leerlingen handvatten om talenten te ontwikkelen.
We gaan ervan uit dat de kinderen leergierig en nieuwsgierig zijn, dit moeten we op school benutten en ontplooien.
De kinderen worden gestimuleerd om te werken vanuit een intrinsieke motivatie. Het kind wordt gestimuleerd om
spelenderwijs, ontdekkend en in samenwerking met anderen te leren.
Wij proberen als leerkracht op diverse manieren het onderwijs aan te bieden:

● Eigentijdse manier: 21th century skills
● Op eigen niveau: zowel de leerlingen met cognitieve als praktische talenten.
● Thematisch onderwijs

Veiligheid, stabiliteit en goede zorg zijn van belang voor een goede en doorgaande ontwikkeling van het kind. Om dit
te bereiken moeten kinderen zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. We houden rekening met
verschillen. Ieder kind is anders en we willen ieder kind zo goed mogelijk begeleiden, zodat het de kans krijgt zich
zonder hindernissen te ontwikkelen in overeenstemming met hun talenten.

Ouders – kind – school
We streven naar een goed en open contact met ouders/ verzorgers, dit draagt bij aan de ontwikkeling van ieder kind.
In de driehoek ouders-kind-school is de leerkracht de professional. De leerkracht gaat in samenwerking met team,
ouders & klas op zoek naar een passende aanpak en aanbod voor ieder kind.
Kwaliteiten benutten en leren van en met elkaar is de basis voor een professioneel team en kwalitatief hoogstaand
onderwijs.

Basis voor de professionaliteit van de leerkracht is, naast de opleiding, een blijvende deskundigheidsontwikkeling op
het gebied van pedagogische- en didactische vakgebieden. Leerkrachten blijven op de hoogte van maatschappelijke
ontwikkelingen. Wij vinden dit van groot belang in ons onderwijs waarbij de leerkracht naar een meer coachende rol
gaat.

Wij geloven in ieder zijn kracht.


